Emma Michiels

Geboren op 22-03-1886 te Gent

Overleden op 17-10-1966 te Gent
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BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

EMMA MICHIELS

weduwe van de Heer
lsidoras de SPIEGELEIRE

geborea te Gent, op 22 maoari 1886 en er
godvruchtiy averleden op 17 oktober 1965,
voorrien van de H. Olie in extromis.

Voor uwe gelovigen. o Heer, wordt he!
leven enkel veranderd, niet ontnomen ; en
als het huis dezer aardse ballingschap In
puin stort, wordt een eeuwige woning in de
hemel betrokken (pref. der overl.).

Zacht maar zeker heeft de ouderdom de
overledene geveld : hasr harde wilskracht
heeft lang dgwwarﬂeld met de uitputting.

e dood is niemand bestand.

Hnr. wii bedanken U, omdat Gij ons een

moeder hebt gegeven, 26 beporgd om ons

Tuk, z6 wa vun onze liefde. Gij roept
ar thans tot g Wii buigen het
hoofd over Uw aanbi delijke doch

ons herte breekt van droefheid...

De dag van uw

vervuld. Want wij voelen dat een

stuk sprekende goedheid uit ons leven is
ENOINET .

Zoals gij geleeid Llaem, zo zjt gij n:;:ldt
Heer Lcmggem 1 . Tustig, gans &r -
WOIPen asn H. Wil ag

Haar da vol werkzaanmheld, toewijding
Enul.'la fmwmtiaﬂﬂlnmw

uisgerin, heeft een
wier geur haar mug" immer zal
bijblijven.

an heeft ons met

www, indeken. be

Beminde kinderen, kleinkinderen, acheeckiein-
kinderen en familie, weent miec om miin heen-
ﬂln doch Indr. opdat God mijn ziel moge schen-

de ecuwigs rust
Bewaar in uw hart de pedachtenis van een
goede Moeder.

« Genadige en barmhartige God, wij sme-
ken U, dat Uw engelen haar door de hemel
Iﬂlﬁﬂﬂh opdat die in U geloofd en

heef:, de eeuwige vreugde moge
bezitten. door Kristus, onze Heer.

.I.

Uw deelneming in bet verlies
van haar die ons zo dierbaar
was, schonk ons veel troost en
uw gebed was een kostbare
bhulp voor onze overledene,

Wii bedanken U daarvoor van barte.

De Familie

s

Begrofenisond. Mn&: Dendermondsestw., Gent




