Frans Michiels

Geboren op 16-02-1917 te Sint-Amandsberg
Overleden op 04-05-2009 te Sint-Amandsberg
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De stilie bewaart mijn laatste wons:
wees goed voor ofkaar,

Bewaar in uw liefde en goncgenheld
on dankbare gedachienis

de heer
Frans Michiels

echtgenoul van
Margaretha Stevens

geboren te Sint-Amandshery
op 16 februari 1917
en er overleden op 4 mei 2009,
gesterkt door de ziekenzalving.

Oud-strijder van de | 8-daagse veldtochr
1940-T45
9° Linferegirmen
De familie dankt u voor uw gehed,
elk troostend woord
en elke blijk van medeleven.
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Allesn Gi), God,

kent de dag en het vur
warrop wij afscheid nemen.
Gij weet de plaats
waarheen we gaan of staan
als de dood ons wenki.

Zo plots en onverwacht
dragon wij de scherven

van leegle on gemis,
waarvoor elk woord te klein
en elk gebaar verloren is.

Rust en vrede

wingen van u vit

ten gdiensie van zovelen,

Een klare kijk

oo mens en ding

gaven |e een diep verrouwen.

Maar boven alles

had bet leven |e vergroest met je viouw
tat in de diepsie eenheid.

want alles was Laal en teken

van oen lielde

dic goen grenzen kent.

Moge God u zegenen en bewaren
tot in het geuwig weerzien.









