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Welzalig, mijn vriend, die uw God hebt erkend
in de wind en hel water, in blauwe luchten.
Welzalig, mijn vriend, die uw God hebt erkend
in hat zaaien of plukken van de vruchten. a.s
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Dankbare herinnering aan

DE HEER

Gerard MICHIELS

weduwnaar van Mevrouw

Martha VAN WINKEL

geboren te Zele op 13 mei 1807 en
overleden te Lokeren op 29 december 1998.
gesterkt door de H. Sacramenten,

De families MICHIELS, VAN WINKEL, MELIS en
VAN PUYENBROECK danken u voor de blijken
van oprecht medeleven en voor uw gebed.

Hoe broos en vergankelijk is het leven. Bjj
elk afscheid nemen beselfen wij maar al te
goed dat ook onze beurt zal komen. Daarom
zal ‘t stil zijn, nu je er niet meer bent. Stil in
het huis waar alle dingen van je spreken.

Zo gaat eens te meer het woord van de Ver-
losser der mensheid in venwulling: "Weest
steeds bereid, want Hij kent dag noch uur”,

Wij nemen afscheid van een eenvoudige
man die zijn leven in dienende liefde heeft
geleefd, getekend door het kruis. In de
geborgenheid van zijn zoon Willy en de ver-
trouwde omgeving heeft hij zich stilleties op
de grote ontmoeting voorbereid.

Zo heeft hij zijn geest teruggegeven in de
hoop dat Hij in zijn opperste ?oedhmd, ver-
giffenis én eeuwig geluk zal schenken.

God van liefde,

wij danken U,

omdat uw grenzeloze lieide

de nieuwe toekomst

van onze dierbare overledene waarborgt.

Wij bidden U,
dat hij voor allijd en geheel
in uw geborgenheid gelukkig mag zijn. Amen.

Begr. Tackeert-De Wilde. Zole
Tel. 052/ 44.57.46




