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Uw wil geschisde op de aarde als in den
hemel.
el

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Joannes Baptist Michiels

weduwenaar van
Maria Van Langenhoven
Lid der parochiale Boerengilde

geboren te Bornhem, den 14 Maart 1868,
aldaar godvruchtig overleden, den 11 Nov. 1932.

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

Kostelijk is in de ocogen des Heeren de dood
ziiner vromen. Ps. CXYV.

De Heer heeft voor den rechtveerdige een an-
der leven bereid, oneindig beter en aangenamer
dan het tegenwoordige. H. Chrys.

Hoe gelukkig zin zii, die langzaam en van
verre het uur van hunnen dood zien naderen;
zoo bereiden zij zich wvoor om zalig te sterven.

H. Hier.

Wees indachtig dat dit leven bestaat in lijden;
de ware rmugdnn zijn dnarbﬂven. Mars. Boaco.

Dank, mijne lieve kinderen, dank voor al uwe
liefde. lk vertrek naar de eeuwigheid en beveel
mij aan in uwe gebeden; vergeet mij niet. Tot
wederziens in den hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.







