Jozef Michiels

Geboren op 22-08-1913 te Bree

Overleden op 28-01-1983 te Hasselt
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Blijvend aandenken aan

de heer

Jozef Michiels

echtgenoot van mevrouw
Catharina VAN MEENSEL

Oud-strijder
Oorlogsinvalide 1940 - 1945
Gepensioneerde N.M.B.S. - Hasselt

Geboren te Bree op 22 augustus 1913

en godvruchtig in de Heer overleden te

Hasselt, op 28 januari 1983, voorzien
van de sakramenten der zieken.

Door zijn eenvoud, goedheid en op-
rechtheid werd de dierbare overledene
door iedereen bemind, zijn geloof was
eenvoudig en zonder vertoon, zijn
werklust onvermoeid en zijn vriend-
schap ongeveinsd.

Zijn dood, die te plots kwam, is een
harde scheiding die ons allen pijn doet.
Doch de Heer nam hem tot Zich om
hem te laten genieten van het eeuwige
geluk.

Geliefde echtgenote, kinderen en klein-
kinderen, familie en vrienden, ik weet
dat uw droefheid groot is omwille van
mijn heengaan, doch troost U en blijft
steeds eendrachtig en in liefde met
elkaar de herinnering aan mij bewaren.

De families MICHIELS, VAN MEENSEL,
WEERENS en VERWEYEN danken U
oprecht voor de gebeden en blijken van
deelneming in hun diepe rouw.
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