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Gedenken wij in onze gebeden de ziel van

Mejuffrouw
Louisa MICHIELS

Geborente Antwerpen op 15 januari 1897 en
zacht overleden in het Sint-Lodewijkrusthuis
te 's-Gravenwezel op 1 juni 1893, gesterkt
door de genademiddelen van onze Moeder
de Heilige Kerk.

De familie dankt allen die haar met genegen-
heid hebben omringd, haar liefdevol hebben
verzorgd, haar in gebed indachtig blijven.

U Heer, breng ik dank:

voor mijn leven,

voor mijn christelijke ouders,

voor mijn goede familie,

voor mijn lieve kennissen,

voor mijn beroep als verpleegster.

Mijn laatste groet is voor hen
die mij in mijn onvolmaaktheid kenden

en mij toch lief hadden.
L.M.

Laat ons bidden dat wij mogen geloven dat
de dood niet het einde is, maar wel een nieuw
begin. Dat, als dit aardse huis, ons lichaam
afgebroken wordt er al een plaats voor ons
bereidisin Gods huis, om daar goed te leven
voor eeuwig. Daar is alles nieuw, door Jezus
Christus onze Heer, die uit de dood Is op-
gestaan en leeft vandaag en alle dagentot in
eeuwigheid. Amen.

Begr. H. J. Daems bvba, Churchillaan 18 - Schaten
lel. 658.45.61



