Petrus Michiels

Geboren op 11-09-1914 te Wachtebeke
Overleden op 05-07-2004 te Gent

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
herinner mij, in de stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.

Iz

Dankbaar aandenken aan

de heer
Petrus Michiels

echtgenoot van
mevrouw Margariet Helderweirt

geboren le Wachtebeke op
11 seplember 1914
en overleden te Gent in
het A.Z. Sint-Lucas
op 5 juli 2004,

gesterkt door de gebeden van de Kerk.

Qluclstrijcler en Krijgsgevangene 1940 -1945

Liel N.5.B.-Zelzale

Gewezen ,'J”“F e g ent e r‘"..'lf'l"l.-"f."rll)i.'.i!

Licl boldersclub “Nooit verlegen”
te Wachtebeke

We wisten dat het moment komende
was, toch verrast de dood ons altijd.

Je atscheid is pijnlifk om dragen, maar
het gevoel dat je nog bij ons bent komt
weer boven als we aan je denken.

We scheppen moed uit het feit te weten
i

dat je nog zo vele jaren van je pensioen

wbt kunnen genieten, tesamen met ma.

Je ontspanning vond je in het duivenmelken
en te midden van je boldersvrienden waar
j& BN graag gezient persoon was,

Het ouderlijke huis werd een ontmoe-
tingsplaats voor je nakomelingen waar je
70 Tier op was en die je blijven meedra-
gen in hun herinneringen.

Je was..., neen je bent! een vader als

gédn één, we zullen je missen, elke dag.

Rust nu maar uit, bedankt voor alles.
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Met dank aan zijn huisarts dokter
Kochuyt en het verplegend personeel
van het Wit-Gele Kruis.

De families Michiels, Helderweirt,
Caessens, Ryckaert en Creve
danken u voor uw aanwezigheid en
gebed.
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