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=1k ben het levende brood dat uit de hemel
is neergedaald. Als lemand van dit brood
eot, zal hij leven in eeuwigheid =. (Jo. 6, 51}

T
WE BEGELEIDEN TEN GRAVE
DE HEER

RENE MICHIELS

Echigenool van Mevrouw
ida, Prudentila VAN HOEY

geboren le Zele op 28 januari 1884 en er -
vruchlig overieden op 27 decemper 1971,
gesterkt door de sacramenten en de gebeden
van onze Moeder de H. Kerk.

Hij stond bekend in de volksmond als « bak-
ker Michiels », was vader van wijl kindoren,
stark van gezondheid, werklustig en ingoed
van inborsl, Zijn arbeid was voor hem geen
loutere broodwinning, maar een dlenst aan
ziljn evenmens ¢n als dusdanig diep gods-
dienstig: =lk had honger, zegt de Heer
Jozus, en Gij hebt Mi] te eten gegeven... Al
wat gi] gedaan hebl voor een dezer garlﬁ-
sten van mijn broeders, habl gi] voor I
edaan =, (Mt. 25, 35 en 40).

ljzelf wist zich afhankelijk van Geod in leven
en arbeid, en doarom had ook hl] nood aan
het hemels Brood dat de Heer ons goefl
in do heilige communie. HIj hield veel van
zijn gelielde echtgenote, van zijn kinderen
en kieinkinderen, en dozen waren hem Zzeor
verknocht., Do laatste weken van zijn leven
woonde hij in heot rusthuls, waar hij veel be-
zoek mocht onlvangen van zijn verwanien en
werd verzorgd door zuslers, personeel en
niet in het minst door zijn dierbare mhlqa-
note, die dagen lang gebeden heeft bi] zijn
sterfbed. Nu is hij van ons heengegaan naar
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het Vaderhuis dal de Heer Jezus voor ons
bereid heelt door zell mens te worden, e
starven en naar Zzijn hemelse Vader taruT te
keren, Voor hem is de adventistijd voorbij en
kan hij nu verder aeuwig Koerstmis wieren bij
zljn Heer en Meester, dle hij zo lange ja-
ren op aarde gediend heeft door zijn beroep
mel plichtsbese! en liefdadigheid uit te oefe-

nan-r

Zijn naastbestaanden, zijn talrijke kennissen
I:I!ven hem dankbaar gedenken, en bidden
dat Hij van uit de hemeol Gods zegen over-
vioedig zou doen neerdalen over zijn treu-
rende echigenole en allen dle hem dierbaar
waren,

Onze Lieve Vrouw van zeven weedn, bid voor
ons.

Mevrouw René MICHIELS-VAN HOEY, kinde-
ren on kleinkinderen,

De Familias ;
MICHIELS, VAN HOEY,
DE VLEESCHAUWER en KETS,

betuigen U hun oprechte dank voor Uw
deolnoming.

van hecke, zele




