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GEDENKEN W] DANKBAAR
de heer

SILVUUN MICHIELS

weduwnaar van Mevrouw

Paulina VAN ASSCHE

geboren te Boom op 28 april 1899
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Reet
ap 10 april 1973,
gesterkt door het Sakrament der zieken.

Heer, dank U voor het geloof van deze mens,

Hij vertaalde Uw evangelie voor de schooljeugd
en de bejaarden. Van hem hebben we geleerd
geduldig te luisteren en begrip te hebben voor
eenieder,

Heer, dank U voor de hoop van deze man.

Hij gaf ons een voorbeeld van wilskracht. Bij zware
tegenslag of beproeving liet hij zich nooit ont-
moedigen en vond hij steeds de kracht om verder
te gaan,

Heer, dank U voor de liefde van deze vader,

Ma het heengaan van zijn echtgenote begeleidde
hij ziin kinderen naar volwassenheid. Hij nam met
liefde zijn schoonkinderen op in de familiekring
en was de hartelijke opa voor ziin vele klein-
kinderen.

Heer, dank U voor deze |eider

die ons geleerd heeft fiere bejaarden te zijn,
" zonder klak in de hand”, zoals hij steeds wvoor-
hield.

Geef hem, Heer, de onderscheiding en de beloning
die wij niet konden geven.

De familie denkt U voor uw medeleven en uw
gebad.

Firma De Cock, Eegfﬁfeuissen, Iauwstr‘é.at, Boom
Drukkerij Bal, Boom



