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Noait viagend, nooit agend

haar pim in stilte drogend,

Herar hemden hebben voor ons gewerkt,
haor hart heeft voor ons geklopt,

haar ogen hebben ons tot het laatst
gezocht.

Aondenken cem

mevrouw Magdda PETIT

Seboren te Uitbergen op 10 felbruori
1947 en er thuis in familiekring
overleden op 2 maort 2008.

weduwe van de heer
Hubert VERSTUYFT.

levensgezellin van de heer
Freddy VAN DEN BERGHE.

Wij demken u voor uw blijk vom
medeleven.

Mijn laetste daog als vijttiger,

Eigenlijk ben ik blij 40 joor te halen,

't heeft er allemaocdd zo onders uilgeden. Ik
dacht dat ik zover niet zou geraken, macr
toch. Mocht ik er dem toch nog een jocrtje
kunnen bij deen zou dat prime zjn,

12 macmden kunnen viug veorbij din,
macr ze kunnen ook lemg duren zodat er
veel tijd is om vom alles te gebeuren.
Toch ga ik daor nu niet aom denken, ik
blijf iedere dag beleven wonneer die zich
acmmeldt. Is het een goede, ok, is teen
slechte dem zal ik er wel het beste vamn
maken.

Tot hiertoe ben ik het leven dembdoaar, Ik
hoop morgen met farnilie en vooral mijn
kinderen gen fijne dag te beleven, Min
ouders mochten geen 40 worden, Hubsert
is nog op jongere leeftjd moeten sterven.
Mu ken ik in ons groot gezin de oudste,
cnze Julien is er cok niet meer.

Morgen goom we niet treuren moor
vieren en blij @jn. Ean mens moet leven
clsof ieders dag de loatste is von zijn
laven.

(et Bonar op 9A02/07.
doogs vmk 605t mnémdm)
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