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Droeve dagen, rustelooze nachten heh ik
doorgeworsteld. Mijn lichaam -was onder-
miind, en mijn ledematen waren als ont-
wricht: doch ik =zweeg, ik zuchtte nauwe-
lijks, want Gij, o Heer, beproefdet mij !
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BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

Elise Margaretha PHILIP

Lid der Christene Vrouwengilde
Echtgenoote van Mr. Frans VAN EXTERGEM
geboren te Ieperen den 23 Augusins 1882

en overleden te Borgerhout op 14 Juli 1936
BEDIEND DER H.H, SAKRAMENTEN.

In haar huis was zij het toonbeeld van een
christen moeder. Enkel begaan met het geluk
van echtgenoot en kinderen bleef zij ver wvan
wat de wereld genoeglijlkt wvindt. Zich zelfl
vergeten voor anderen was haar een tweede
natuur geworden,

Van krachten ultzeput, is zij met een vol-
komen vertrouwen op God in vrede van deze
wereld gescheiden.

Het lijden van deze wereld kan van geenen
tel zijn bij de toekomstige heerlijkheid die
zich eens in ons zal veropenbaren.

_ Rom. VIII 18,

Lieven echtgenoot, kinderen, kleinkinderen,
familie, uwe onuitputtelijke teederheid die gij
me immer heht bhewezen en de zorg waar.
mede gij me in mijin langdurige zickte hebt
opgepast, zijn mijn sterkte geweest en de
rede waarom ik zoo gerust naar O. L. Heer
ben gemaan. Ook hoop ik, dat de barmhartize
God me toelaten zal u, al hetgeen gij wvoor
mij op aarde %oo goed waart te doen, hon-
derdvoudig weer te geven. Daarvoor wil ik
den Heer blijven hidden.






