Alfons D Haeseleer

Geboren op 08-09-1914 te Kerksken
Overleden op 27-06-1988 te Aalst
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Nu bréékt de hemel open,

een vrucht van rijpheid rot.

Wij stellen onze hope in 't uiterst
nog op God !

O Christus opgestaan !

Open Uw paradijzen!

Laat ons met U verrijzen,

die sterven gaan.

Dankbaar aandenken aan en
uitnodiging tot gebed voor de heer

ALFONS D'HAESELEER
echtgenoot van mevrouw
ELISE HAUTMAN

Geboren te Kerksken op 8 september 1914
en godvruchtig overleden te Aalst in het
0.L.Vrouwziekenhuis op 27 juni 1988
gesterkt door de ziekenzalving.

Lid van de K. Bond der Gepensioneerden.

Ja hij was een zakenman, maar zijn leven
bestond erin mensen te ontmoeten, met
mensen meestal korte tijd op stap te gaan.
En velen heeft hij er ontmoet: en velen
heeft hij wat vreugd gebracht. Zelfs
midden in zijn lijden had hij nog de kunst
midden de regenvlagen de regenboog te

laten schijnen. Sinds een viertal jaren
heeft de ziekte hem geraakt, en biddend
heeft hij de Heer gesmeekt, de Heer die
hij diep in 't harte droeq.

Maar met zovelen moeten wij bekennen:
Noch de warmte van onze liefde,
noch onze innige bezorgdheid
hebben je kunnen helpen
We moesten je zien gaan
elke dag wat verder...

Liefste echtgenote, beste kinderen en
kleinkinderen, dank woor jullie warme
genegenheid, dank voor jullie zorgende
nabijheid vooral in deze laatste moeilijke
maanden, bid voor mij en houd mij dat
warme plaatsje in jullie harten.

De families: D'Haeseleer, Hautman,
Lievens en Cannau

danken u voor uw gebed en medeleven.
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