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Nu geef ik U Heer, mijn ziel in handen
Alle leven keert tot U terug.

1.

Vroom aandenken aan

MEVROUW

Alida Delphina D'Haeseleer

Weduwe van wijlen
Charles MEULEMAN

Geboren te Borsbeke op 1 juni 1909 en god-
vruchtig overleden te Zottegem op 3 mei 1983,
gesterkt door de H.H, Sakramenten der zicken.

Heer, ondoorgrondelijk ziin Uw wegen, anbe-
Erensd is Uw barmhartigheid. Zo hebt Gij de
ierbare overledene gewenkt doorheen het ver-
borgen edele werk npar de stille glans van de
ceuwige bestemming.

In bhaar dagelijks werk ontdekte zij de Wil
van God cn maakte zij haar levensroeping. QOok
het lijden gepaard met eenzaamheid heeft zij
stceds verduldig verdragen, bewust in de sterk-
te en troost die zij gelovig vond bij de Heer.
Daarom ook zal de Heer haar rceds tocgespro-
ken  hebben ;0 “"Kom, mijn trouwe dienares,
treed binnen in de blijde heerlijkheid van de
hemel en het ecuwig geluk'™.

Goede wrienden parochianen, uwe genegen

onmisbare hulp was 'n grote steun in mijn be-
rocving, dank van harte. Moge God U zegenen.
ilt mij allen in uw dagelijks gebed indachtig
zijn, zo zullen wij allen eens voor eeawig ver-
enigd zijn in het hemelse Vaderhuis.

0. L. Vrouw, Moeder van barmhartigheid,
wleS IlL11'1_]|clleze Mcimaand van het Mariajaar, ons
aller heil.

Voor uw gebed, uw medeleven en aanwezigheid
danken :

De families

D'HAESELEER, DE BOECK,
MEULEMAN en VAN STEENBERGE

Drukkerij De Toren, Peperstraat Herzele.
Begrafenissen Van Heddegem Gebr., Borsbeke



