Augusta Stephania D Haesel eer

Geboren op 25-05-1908 te Welle

Overleden op 18-10-1988 te Liedekerke
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Zij is niet dood, zij is alleen ver van ons,
Want wie bemind wordt, sterft niet.

.I.

IN DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

AUGUSTA D’HAESELEER

Weduwe van de heer
Valerius Jan-Baptisi MEERT

Geboren te Welle, 25 mei 1908
an zacht in de Heer ontslapen
in het Rust- en Verzorgingstehuis
St.-Raphaél te Liedekerke, 18 oktober 1988,
gesterkt door het H. Oliesel.

geven wij U dit gebed
met dank
voor uw sterkende aanwezigheid
tijdens de uitvaart.

De families D'Haeseleer, Meert, De Pauw,
Wijnant en Vanden Driessche.

Gezegend zij, die verstonden dat mijn handen
beefden en ik moeililk kon gaan.

Gezegend zijn zij, die harder spraken om
mij te helpen beter te horen.

Gezegend zijn zij, die deden alsof ze niet
zagen hoe moeilijk ik het had om te eten.

Gezegend zijn zij, die geduldig belang
stelden in mijn jeugdherinneringen.

Gezegend zij, die luisterden als ik hen voor
de derde maal hetzelfde nieuws vertelde.

Gezegend zijn zij, die mij hun glimlach
schonken en inschikkelijk waren.

Gezegend zij, die de doornen wegnamen
op mijn laatste weg naar het Vaderhuis.

Mu ik de drempel heb overschreden
van de eeuwigheid, zal ik aan allen
terugdenken bij God.
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