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~Onze hoop ligt in het kruis van Kristus,”
Gedenk in dankbaarheid de ziel van

Mevrouw
CLEMENTINE D'HAESELEER

weduwe van de heer
Remi, Clement Van den Berghe

geboren te Welle, 7 november 1899 en
gesterkt met de H. sakramenten overleden
te Lede op 25 maart 1985.

Lid van d2 K.B. der Gepensioneerden

God, Gij zijt de Vader van alle mensen, Uw
Rijk kome en Uw Wil geschieds in de
hemel en op aarde.

Clementine heeft dat gebed met veel eer-
bied en geloof gebeden in alle omstandig-
heden van haar lang leven op aarde.

Zij was een goede echtgenote en goede
moeder.Blij om alles wat meeviel en be-
reid om ook de last van het leven te
dragen. Omdat zij wist dat ze mocht
rekenen op steun en genade van God,
heeft zij haar huis tot een thuis gemaakt,
Zi) was gelukkig met de vele herinneringen

van haar lang !even. Blij om het geluk van
haar kinderen. Zij was bereid haar oudste
dochter te laten intreden in het klooster
om Gods blijde boodschap te verkondigen
in het verre Zaire in dienst van de zieken.
Bezorgt om allen die gehuwd waren en
die ze gelukkig wist in hun gezin. Voor
groot en klein bereid om, waar ze ook kon,
een handje toe te steken.

Dierbare kinderen, klein- en achterklein-
kinderen ik dank u om uw liefde en zorg
voor mij. Over de dood heen blijven wij
met elkaar verbonden. Samen met vader,
die reeds lang is voorgegaan, zal ik voor u
bidden. Blijf goed voor elkaar en betrouw
op de hulp en de genade van God.

De families: D"Hasseleer,
Van den Berghe,
Raes en
De Troeyer

danken u voor uw gebed en medeleven.
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