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Heer, Gij zijt mijn toevlucht en mijn be-
vrijder.

1.

Bid voor de ziel van Mevrouw

Delphine D’Haeseleer

echtgenote van Mijnheer
EVARIST MERTENS

geboren te Welle, 23 september 1906 en
aldaar, gesterkt met de hh. sakramenten
der zieken en de Pauselijke zegen « in arti-
culo mortis » in de Heer ontslapen op 10
februari 1968.

Doodsangsten hebben mij bestorm.d, de
kwellingen hebben mij omkneld: in mijn
nood riep ik tot de Heer en Hij heeft mij
verhoord vanuit zijn heilige tempel,

Uit de diepten roep ik tot U Heer, ; ver-
hoor mijn gebed, want op U stel ik mijn
vertrouwen, omdat bij U altijd barmhartig-
heid en goedheid is.

Het lijden heeft de dierbare overiedene
maanden lang gekweld Met geduld en
moed heeft zij het gedragen en toen het tot
haar doordrong dat de dood naderde heeft
ze met overgave aanvaard dat de Heer
haar terug zou roepen, om haar te geven
wat Hij zelf beloofd heeft aan allen die
hem vertrouwen.

Heer, almachtige God, wij bidden u voor
uwe dienares neem haar op in uwe barm-
hartigheid en laat haar deel hebben in de
heerlijkheid en glorie van onze Lieve Heer.

Dierbare echtgenoot. dochter, schoon-
zoon en kleinkind, gij weet hoe graag ik
nog bij u ware gebleven en hoeveel ik van
u allen heb gehouden. God echter heeft
het anders beslist en mij reeds nu terugge-
roepen naar het eeuwige tehuis. Aanvaardt
Ziin wil in geloof en onderwerping. want
Hij weet beter dan wij wat goed is en blijft
ons altijd beminnen. Hij slaat niet zonder
zalven. Blijft elkaar liefhebben en helpen
en gedenk mij steeds in uw gebed en heilig
misoffer. Vaartwel en tot weerziens in de
hemel.

H. Hart van Jezus wees haar genadig.
Zij ruste in vrede.

Mijnheer Evarist MERTENS,
Mijnheer en Mevrouw Richard DOORE.
MONT-MERTENS en zoon Hedwig,
De families D’HAESELEER,
MERTENS,
VAN DER NIEPEN,
DOOREMONT,

danken U voor deelneming en gebeden.



