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BID YOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

EDUARD D'HAESELEER

Echtgenoot van mevrouw
JEANNE DE BOOM

Geboren te |ddergem op 22 coktober
1904 en aldaar godvruchtig overleden op
4 april 1986, gesterkt door de heilige
sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945
Ere hoofdtreinwachter

De mens en weet vandage niet wat morgen
hem zal brengen; noch hoe, noch waar de
felle dood hem in de weg zal springen. (GG.)

Die woorden van de dichter zijn Inderdaad
waar gebleken in het smartelijk en zo on-
verwacht afsterven wan de dierbare overle-
dene. Wie had gedacht dat zijn dood zo na-
bij was ? Terwijl hij nog zijn dagelijkse dag-
taak had volbracht, kwam ook de dood bij

hem aankloppen. Geen vaarwel iz gesproken,
geen woorden van afscheid.

Met een gelovig hart willen wij ons dan
ook tot de Heer wenden, de meester wvan
leven en dood, met de woorden wvan de
Kerk :

Heer onze God, zoveel jaren hebt gij deze
mens gezondheid en levenskracht geschonken.
Mu dit leven ten einde liep, bidden wij U :
wil hem belonen naar werken en wvrede ge-
ven in uw onvergankelijk licht.

Door Christus onze Heer. Amen.

De families D'HAESELEER, DE BOOM, VAN

GINDERDEUREN en VAN DER BORGHT
danken U oprecht voor de uitdrukking
van uw medeleven en uw gebeden.
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