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De Heer heeft Zijn troon in de Hemel
gevestigd.

Gedenk in uw gebed en bewaar in uw

herinnering mevrouw

ELZA D'HAESELEER
weduwe van de Heer

EMIEL GROOTVRIENDT

Geboren te Welle op 1 juli 1911 en ge-
sterkt met de H. sakramenten der zieken
in de Heer ontslapen te Aalst op

20 mei 1985.

God wij smeken U om erbarmen voor Elza.
Haar leven was getekend met het geloof
in en betrouwen op God. Als echtgenote
en moeder heeft ze zich voor haar gezin
ingezet met toewijding en edelmoedig-
heid. Bij haar vond men geluk, vrede en
veiligheid. Haar huis was een thuis, waar
het goed was om wonen.

Blij en dankbaar om al het goede en
schone in haar leven, had ze ook de moed
kruis en pijn te aanvaarden in overgave
en geloof in Kristus, onze Verlosser. Want
wie met Hem deel heeft in Zijn lijden zal
ook delen in Zijn heerlijkheid.

Zi] was een goede echtgenote en een
zorgzame en geliefde moeder. Almachtige
Vader, God onze Heer, wij bidden U neem
haar op in Uw Vaderhuis en laat haar deel
hebben aan het geluk en de heerlijkheid
die Gij hebt voorbereid voor allen die hun
hoop en vertrouwen op U hebben ge-
steld.

Dierbare kinderen, klein- en achterklein-
kinderen ik ben blij en gelukkig geweest
met u. lk mocht uw dankbaarheid en uw
liefde ervaren mijn leven lang. Moge God
u in uw verder leven beschermen en be-
waren. Bij God zal ik, samen met vader,
die mij is voorgegaan, voor u bidden.

De families: Grootvriendt, D"Haeseleer,
Hutsebaut en Praet

danken u voor uw gebed en madeleven.

Namis, zaterdag 22 juni 1985 te 18.30 u.
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