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Gelitk het den Heer behaagd heeft. 100 is het
geschied,

BiD VvOOR DE ZIEL

FRANS D'HAESELEER

ZOON VAN

JAN BAPTIST EN AUGUSTA
VAN DER WEEEN

geboren te Denderleeuw den 18 Januari 1915 en
er godvruchtiy overleden den 21 Apiil 1936,
versterkt door de heiliye Sacramenten
der Stervenden,

De dood heeft dus een einde gesteld aan den
strijd des lichaams tegen de ongenadige zickle weike
het andermijnde,

De eeuwigheid is voor de liidende eene uiterste
schuilplaats + beter is de dood can de aauhou.enae
kweltingen van de wereld.

Miin dierbare ouders, zuster en broeder, beminde
familie, hoe dankbaar ben ik v voor de liefdrrike
opofferingen en genegenheid weike gii u voor nijj
getroost hebt. lk begrijp dan ook uwe radelooze
smart bii mijn vroegtijoig afsterven. Maar troost u,
wij blijven vereenigd in het gebed tot aat wij hier-
namaals voor ecuwig vereenigd ziin in den hemel,

Weent niet langer; ik ben thans gelukkig, vreemd
man alle aardsche ellenden en ontberingen Ik bluf
mw schutsengel en bid gedurig bij dea Heer voor
uw aller welzijn en zaligheid.

Mijn Jezus, bermhbertigheid !













