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Duizend jarew, o leer, zijn vosr uwe oogen,
geljk de dag var isteren die voorby is. ¢
; Ps 89,
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MARIA D’HAESELEER

, eclitgenoole  vaun
Gustaaf Van Der Meulen

geboren te Viekkem den 6 September 1858, en’

aldaar godvruchtiyz overleden den 24 Juli 1938,
Versterkt door de 11, I, Sacramenten,
Zy was lid van het Broederschap van 't L1, Hart

Door verval vau krachten is zij gestorven in
eenen gezegenden ouderdom, en vol van dagen,
Gen. XXXv.

Zij wuas eene eenvoudige en rechtschapene
vrouw, verwijderd van aille geveindsheid en alle
onrecht; Vau hare kindsheid af heeft zi God
gevreesd en zyne geboden onderhouden. Job 1.

Hetis een zoete troost voor eene moeder van
in het uur der dood te mogen peinzen dat z§ ha-
re plichten wel gekweten heeft, en aan hare
kinderen goede voorbeelden heeft nagelaten.

* Beminde echtgenoot en geliefde kinderen, be-
waart het aandenken uwer vrouw en _moeder in
uw hart en vergeet haar niet in uwe gebeden,
hebt dank vogr de goede zorgen welke gij voor
‘my hebt kehad, en vergeet nooit dat de wereld
met hare kortstondige vermaken en beuzelarijen,
pniet verdieant eenen stond aanschouwd te worden,

lI. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U |
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