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«In Uw handen, Vader, boveol Ik mijn gesst l=

t

VAOOM AANDENKEN AAM
MEVROUW

Maria - Theresia
D'HAESELEER

Echligencle van de Hoor
Robert VAN WESEMAEL

Geboren te Oordegem op 17 augustus 1805 en

aldaar godvruchlig overleden op 1 maart 1974,

geslerkt door da H.H. Sakramenten der zleken
en de Pauselijke Zegeon,

Lid van de Bond Kerk en Werald.
«Neemt mijn juk op uw schouders on loert
van Mij: Ik ben zachtmoedig en nodorlg van
han, eén gij zult rust vinden voor uw zlelen «.

(ML 11,29)
Ligt in deze woorden niot de slautel van de
achle =« levenswijshald =. .. 2e is verschelen
voor de groten der aarde, maar geopenbaard
aan convoudigen en kinderan |
Moeder was eenvoudig genceg om deze veor-
hovene levenswijshoid van Jezus te bogri)-
pan... ze heelt — zoals ledereen haar kruls-
kes gedragen — maar « Jezus' juk is zachl. . .=
Haar eenvoud en zachtmeoedigheid hebben
haer groot gomaakt in de ogen van God, en
beminnelijk in de ogen van de mensen. ..

« gij zult rust! vinden voor uw zielon =, .. zij
ruste voor eouwig in vrede. . .

Diorbare echtgenoot, beste kinderen en klein-
kinderen. .. ik begrijp uw drostheid, het is
altijd te vroeg wannoer een moeder hoon-
gaat. .. ik dank U voor alles, voor uw gonp-
genheid, voor uw goede zorgen vooral tijdans
mijn ziekto. . . het was goed bij u. .. In llefds
willen we samen éddn blijven. . .

Besto familisleden, wvrienden en kannlssen,
ook u dank |k om alles, vergest mlj niet in
uw vrome gebeden. . .

Do famillies :

VAN WESEMAEL, D'HAESELEER,
VAN CAELENBERG en VAN WESEMAEL,

danken U voor de blilken van kristelijke
deelneming In hun rouw.

Druk. De Brauwer, Oordepgem.
Hegraf. De Smet, Kauter, Qordegem - tel, 690867



