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Dankbaar aandenken aan

Mevrouw
Mariette D’HAESELEER

weduwwe van de heer Alfons CAMPHIIN

Geboren e Aaigem op 26 november 1928
en godvruchtig ovecleden in het

O.-L.-V.-Ziekenhuis 1e Aalst op 20 november 2006.

De families
D'Haeseleer, Camphijn, De Pelsmaeker en Gillis
danken v voor uw blijken van medeleven.

Eemn boem als geen ander,
weg wit et freden,
merar voor aliifd in ons verleden.

Zij .

cijferde zichzelf meermaals weg, MNooit hoorde je haar klagen.
Zelfs wanneer haor hart het de laatste dagen moeilijk had om haar
mnerlijke wilskracht by te benen, wou e niemand tot last zijn.
Wij besefien het druppelsgewijs; hoar hart lag bij ons. Ze heeft ons
cen heel sk geluk en veel liefde pegeven.

Zij, bij ons bekend als een toonbeeld van kracht, oprechiheid en
optimisme, sprak keer op keer in alle eerlijkheid zonder een blad
voor de mand te nemen.

Haar oog voor de licfde en de kleine dingen des levens maakien
haar des te meer speciaal. Een glimlach kostte niks, een inspan-
ning voor een naaste evenmin. e hield immens veel van bloemen
en was gen echie dierenvriend.

Zij, die bleef vechten tot het einde, is niel meer binnen handbererk,
Drach het is niet het lichaam, maar wel de geest, die ervoor zorgt
dat wij koesteren wie zij is geweest.

"Waar een wil is, is een weg”. Dat heb ik bij jou gerien.
Je was cen moeder, een dame en een vechier om trots op e zijn.
(Frlie Heyveert)
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