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Leven ia weaven
en sterven is aan God
zijn stuk afgeven

1.

Tot vroom gsandaenken aan
DE HEER

Remi D’haeseleir

echtgenoot van Mevrouw
Amna Judith Maria DE WANNEMAEKER

geboren te Weltaren op 22 augustus 1924 en
overladen in het Emmanue! Ziekenhuis
te Wetteren op 11 juli 1980,
gezalfd met het H Sakrament der zieken.

Onverwacht en wveéel ta vroeg (g het levens-
einde gakomen woor dezre mena We moelen
ham wit handen geven maar we mogen hom
neerleggen in de liefdevolle handen van God,

Rem! was een noeste werker die in de bouw
zijn dagelijks brood verdiende voor vrouw en
kinderen. Doorheen de wisseling van de goede
en kwade dagen kwam he! noodlot aankioppen
en volgden vele jaren van pijn en amart Het
viel hem zwaar anderen le zien werken en
zelf gedoemd te zijn tot stilzitten en aan de
kant staan- Steeds erger werden de pijnen en

www, indeken be

nu is dan zo onverwacht het einde gekomen.
Heer God, we bevelen hem In uw lielde aan.

M'n echtgenote en kinderen, de [aatste jaren
waren een krulsweg maar ge hebt me gehol-
pen het kruis te dragen. Dank u dearvoor en
voor de vele blijken van |lefde en genegen-
heid.

Familieleden, vrienden en kennissen wvasrtwal
en bidt voor mij.

O.L. Vrouwke wvan de Rozenkrans, bid voor
ham.

De families D'haeseleir. De Wannemasaeber,
De Greef en Verschooris,

danken U voor uw deelneming en uw gebed.

Begr. Cl. Van Bever, 69 20 08 Druk Verhasre



