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Eert vader en moeder, opdat gij lang moogt
leven op aarde. Exod,
Mijn dagen zijn verzwonden als rook. Ps. 101.
Heer, hif veoeg U het leven en Gij gn{: het
hem in lengte van dagen en in ceawigheid. Ps.20.
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Gedenk
in uw gebeden en H. Missen
de ziel van zaliger

Alexis Emmanuel HEYMAN
weduwnaar van Stelanie COPPENS

gehoren te Haaltert, op 5 december 1867 en er

«til en vroom in de Heer ontslapen op 2! januvari

1957, gesterkt door de laatste HH. Sacramenten
en de pauselijke zegen ,.in articulo mortis’’.

De dierbare alfgestorvene was eenvoudig-vroom
sonder aanstellerij. levensblij en optimist, doch
rechtschapen en werkzaam.

Samen met zijn echtgenote zg. heeft hij zich
totaal gegeven aan de zorgen van zijn kroostrijk
gezin; geen werk was hem te veel, geen last te
zwaar.

Zijn cigen ouders en schoonouders waren het
voorwerp van zijn lefderifke zorgen: ook moche
hij ruimschoots deelachtiy worden aan de belo-
ning. door God in de tien geboden beloofd: Hij
bereikte een hoge ouderdom, gelukkig en zonder
zorgen, omringd door de dankbare liefde van al
zijn kinderen.

Beminde wvader. tot aan hun dood zullen ww
kinderen uw goedheid en gevende liefde, naast
die van moeder gedenken. en gesteund door uw
voorbeeld, de weg wvolgen hun door U beiden
getoond.

Wij hopen vertrouwvel dat de Goede God U
reeds verwelkomde: .. Uitstekend, goede en trouwe
ﬁlmliar kom binnen in de vreugde van uw
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