Berlindis Heyman

Geboren op 13-02-1843 te Denderhoutem
Overleden op 04-05-1936 te Denderhoutem
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

De hoogste wijsheid is met verachting voor
de wereld te streven naar het Rijk des Hemels.
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BID VOOR DE ZIEL
VAN JUFFROUW

BERLINDIS HEYMAN

dochter van wijlen

AMAND & CHRISTINA BERLAMONT

Lid van de Congregalic van 0. L. Vrouw,
der Derde Orde van Sl. Franciscus, van de
Wehel{jhsche Kruisweg, de Voortplonting des
Geloofs, den H. Rozenkreans, S{, Rochus en
Barbara en Apostolaat des Gebeds,

Geboren te Denderhanten: den 13 Februari 1843
aldaar godvruchtig overleden den 4 Mei 1936,
versterkt door de H.H, Sacremien‘en cer Sterverden,
e Ml O

Gansch haar leven heert zij den Heer gediend
en bemind met eenvoud en reinheid ”‘E wist
immers dat deze twee deugden zoo0als de na-
vulginf zegl, lwee vleugelen zijn waarmede de
inensch zich boven het aardsche verheft, Een-
voud moet er z{jn in de meening, reinheid in de
neiging ; eenvoud staart naar God, reinheid
omvat en smaakt Hem, Daarom was zij vrien-
delijk en minzaam voor allen die haar naderden,
Hore nagedachtenis zal in eere blijven.

. Vaartwel mijne teerbeminde bloedverwanten
in wiens midden ik geleefd heb. Ik dank u voor
de genegenheid die glj mlj steeds beloond hebl
en voor de goede zorgen in mijn ouden dag, Ik
bad steeds voor u en met u, voortaan zal ik hel
noz meer doen., Wees u ook mijner indachtig,

ol Rart van Maria wees mi{jne salighrid
J09 dagen arl
R. 1. P. '
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