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Geloofd zi) Jezus-Christus| Amen.

5

Gedenk in uwe gebeden de ziele van
Mijnheer

JAN HEYMAN

weduwnaar van Mevr. Emma Boelens

Geboren te Lembeke, den 14 Maart 1874,
en godvruchtig overleden te Gent, gesterkt met de
laatste HH. Sakramenten den 19 December 1944,

na 50 jaren getrouwen dienst als kerkmeecster.

Lid van de Confreric van het H. Sakrament, van
de Il Ba:bara en van het Xaverlanengenootschap.

Van hem mogen wi| getulgen dat hi| was een
van die uitzonderlijke mannen, die van kindsbeen
af met een diepe overtulging en in alle eenvoudig-
heid een echt kristelijk leven leiden. Hij was wer-
kelllk godvreezend, vroom en godvruchtig.

Met dezelfde blijmoedigheid en opgeruimdheid
ging hij door het leven, ook al bracht het soms zwa-
re en droeve dagen. Niemand deed tevergeefs be-
roep op zijn gedienstigheid en bereidwilligheid, in
geest van opoffering heeft hij gedurende vijftig
jaren trouwe dienst bewezen in de kerk. Zooeen
man kon nilet anders dan de achting en genegen-
heid winnen van al wie hem kenden.

Wij treuren om zijn heengaan, omdat zijn ;fwc.-
zigheid een leemte slaat in de rangen van de bes-
ten onder ons. Doch met volle gelatenheld aan-
vaarden wij Gods wil, want de dood van dezen is
het begin van de ecuwige belooning in den hemel.

Duurbare kinderen, zoo onverwachts moet ik u
verlaten, ook nu zej ik weest moedig, en bide
voor mij ; Ik zal de goede God vragen dat Hij u
zegene en bescherme in afwachting vanons eeu-
wig samenzijn hierboven.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U1l






