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"Wie in Mij gelooit, zal eeuwig leven™ (Ev. 5. Jan)

.I.

Gedenk in uw gebeden de ziel van
DE HEER
Frans August Schoon

echtgenoot van Mevrouw

MALVINE LEONTINE PENNE

geboren te Welle op 31 oktober 1904 en

godvruchtig overleden te Denderleeuw op

14 mei 1971, gesterkt door de genade-
middelen der H. Kerk.

Heer, wij kunnen het haast niet geloven.. onze
goede echtgenoot en vader, ons aller vriend, Frans,
is van ons heengegaan. Nog menen wij zijn stap te
horen, nog menen wij zijn zorgende en helpende
hand in huis te zien, nog schiint zijn stem tot ons
door te dringen... Het is begoocheling : De Heer riep
hem en wij die achterblijven, moeten ons deemoedig
onderwerpen aan Gods H. Wil en de woorden uit
het boek Job tot de onze maken: "God gaf, God nam,
Gods heilige Naam zij gezegend.”

Wat Frans vooral kenmerkte, was zijn onbe-
perkie naastenliefde. Wie hem nodig had, vond hem
steeds bereid te helpen. Voor zijn gezin was hij de
steunpilaar, die altijd aan de anderen dacht, dag en
nacht ter beschikking stond ... en zichzelf vergat.

Heer, voor al het schone in dit leven, wees uw
dienaar genadig en verleen hem het eeuwig geluk.

Mijn beste echtgenocte, ik moet U met een zware
taak achterlaten, U, die zelf hulp nodig hebt. Ver-
trouw op God, die de Vader is van ons allen, Hij zal
voor U, vader en tante verder zorgen. Dierbare
kinderen en kleinkinderen, aan U de taak nu moeder
bij te staan in haar lastige taak, naast de Heer zijt
gij haar enige steun. Gedenk mij allen in uw ge-
beden, ook gij, familieleden en vrienden. Na dit
aardse leven zien wij elkander terug in het esuwig
geluk.

De families SCHOON,
DE SMET,
PENNE en
SONCK

danken U van harte voor uw
kristelijk medeleven.

Begrafenissen William De Poorter
Drukk. Van der Perre-Cobbaert, Denderleauw



