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De hooze oaderdom is eene esrekroon, als hj
gevonden wordt op den weg der gerechtigheid.
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ZALIGE GEDACHTENIS

VIRGINIE SCHOON

weduwe van

CONSTANTIEN VAN STERTHEM

geboren te Velsicque den 3 October 1844 en
aldaar godvruchtig overleden den 9 Februari 1931,

Versterkt door de HE, Sacranenten der gfervenden

' Lid van de Confreria der H. Barbara en van den
. Onderlingen Bijstand.
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Hoe aangenaam is het te sterven als men wel geleeld

heeft; want de dood derrechtveerdigen is het cinde
hunner pijnen, de voltrekking van huane zegepraal,
e ingang tot het eeuwig leven. H. Aug.
et geen ons meest over haar verzekert, is het
goed voorbeeld dat zij ons in alles gaf, en het leven-
dig geloof dat haar bezielde. Nooit zullen wij verge.-
ten hoe zij godvruchtig lesfde in alle eenvoudig-
heid. - . « Aug.
Hare godsvrucht tot Maria was zoo vurig en haar
vertrouwen zoo groot, daf zij tot die goede Moeder
in alle nnadwundifhe en haren toevlucht nam ;
daarom ook zal zij de bescherming dier hemalsche
oeder genoten hebben in haar starvensuur.
yne lieve kinderen en kleinkinderen, ik verlaat
u met droafheid en toch sterf ik gerust en gelukkig
omdat ik volie betrouwen heb gehad in de barm.
artigheid van God, en in de escherming van de
allerhailigsie Maagd Maria. Eene zaak vraag tk u
nog; mij niet te vargeten in uwe gebaden.

Alkte van Geleof, Hoop en Liefde.
7i. en7 quadr. afl.
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