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Alles 18 volbracht !
Gedenk in uw godvruchtige gebeden de ziel van

DE HEER

LOUIS D'HAESELEER

weduwnaar van Mevrouw
AMAMNDINE PRAET

geboren te Welle op 8 april 1887 en aldaar

godvruchtig in de Heer ontslapen op 20 juni

1967, gesterkt door de sakramenten der zieken
en de Pauselijke Fegen.

We betreuren in deze dierbare overledens esn
voorbeeldige echtgenoot en een goede vader.
Eenvoudig en goed is hij door het leven gegaan.
Rustig, wvol innerliike vrede is hij heengegaan,
omringd door de liefde wvan zijn kinderen, voor
wie hij gans zijn leven gewerkt en geofferd
heaft. Met rotsvast Godsbetrouwen en onge-
deelde liefde heeit hij al het goede van zich-
zelf gegeven voor het welzijn van zijn schosn
gezin. De Heer schonk hem de vreugde van een
lang leven en een schone oude dag, tot Hij
enkele weken geleden vroeg zijn laatste be-
proevingen te dragen, die meteen het voorspel
zouden worden van het eeuwige Leven, waarvan
hij nu reeds geniet.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dankt
God met mij voor de zegenrijke jaren die Hi]
mij gaf. Naast God waart gii mijn fierheid en
mijn troost. Daarom zal Ik over U blijven wa-
ken en al uw belangen aan de Heer aanbe-
velen.

Ik dank U allen voor uw goede zorgen en
kinderlijke toewijding. Blijft steeds elkander
beminnen zoals ik ook altijd vol liefde was je-
gens L. Vergeet vader niet in uwe gebeden,
vooral gij mijn dierbare dochter aan de Heer
toegewijd.

H. Hart van Jezus, op U betrouw k.

de families D'HAESELEER, PRAET, DE MEYER
en WITTERZEEL

zijn zeer erkentelijk voor de blijken wan
kristelijke deelneming en danken U van harte.

druk ancy welle



