Lucien D Haeseleer

Geboren op 20-12-1931 te Welle

Overleden op 19-07-2014 te Kerksken
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankbare herinnering aan

De heer

Jucien D haeseleer

echigenoot van Hermine Bert
Geboren te Welle op 20 december 1931

en zachtjes thuis in het bijzijn van de familie ingeslapen
e Kerksken op 19 juli 2014,

D¢ familie dankt u voor uw aanwezigheid en medeleven.

Lieve vader,
Liefste pépé,

Ciok ol waren wif op dit heengaan voorbereid, het afscheid
nemen valt ons zwaar, Jij was nooit vragend, noch kagend,
jouw pijn droeq je in alle sfilte. Jouw handen hebben altijd
hard voor ans gewerkt,

Dot je de laatste weken kon doorbrengen in jg niguwe huisje,
omuingd door ans allen, waoar je toch het gevoel van gebor-
genheaid en innerlijke rust kon voelen en begrijpen, was voor
ons gllemaal en voor jou een hulp en een steun. Je hebt in
die laatste weken en dagen nog de kans gehad om ons dui-
delijk te maken hoeveel je van ons hield en van onze aanwe-
zigheid kon genieten. Als je achterkleinkind Vincent je kwam
begroeten en je een zacht kusje kwam geven had je een
frotse en brede glimlach en zei je steevast: dag mijn wittekop.
De wittekop en wij allen goan je missen, want ook ol was je
de loatste jaren minder goed te been en soms verzonken in
je eigen wereld, je was de beste pépeé, vader en echtgencot
die we ons konden wensen.

Jouw hart heeft voor ons geklopt, jouw ogen hebben ons tot
het laatst gezocht. Voorbi is nu het zoeken, de strijd is nu ge-
streden. Rust zacht lieve vader, vaarwel ieve pépé. In zoveel
mooie hernneringen leef jg in ons verder,
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Twinkel twinkel kleine ster,
Je lijkt dichtbij in mijn harfje,
Maar je bent heel ver,
Tot vannacht pepe, dan kijk ik naar de
mooiste ster aan de hemel.

Vincentje

Begr. Bael, Denderhoutem, Haaltert, Erembadagem (154 33 36 23




