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VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria D’HAESELEER

Echtgenote van de Heer
René GOUBERT
Geboren te Denderlesuw op 17 mei 1912 en
na een langdurige ziekte godvruchtig overle-
den in het Akademisch Ziekenhuis te Gent
op 9 januari 1975. Gesterkt door de HH. Sakra-
menten der zieken en de Pauselijke Zegen.

« Als we onze hoop alleen siellen op dit
aardse leven, dan zijn wij de beklagenswaar-
digste van alle mensen =. Zo schrijft St.-Pau-
lus aan zijn kristenen over de zin van ons
bestaan. Ons leven gaat inderdaad snel voor-
bij en meestal nog goed gevuld met kommer
en tegenslag. Maar dank zij de belofte van
Kristus en het grote verlangen in ons, gelo-
ven wij dat we zullen leven ook over de
dood heen.

Onze dierbare moeder heeft geen al te hoge
ouderdom gekregen, omwille van de jaren-
lange beproeving in haar gezondheid. Zij
heeft veel gesukkeld en toch had zij nog
altijd de kracht om wvoor haar man en kinde-
ren de steunpilaar te zijn van een echle
gezellige thuis. Door de omstandigheden van
het leven was zij tot grote rijpheid gekomen

in haar visie op mensen en dingen, kon daar-
door alles naar zijn juiste waarde schatten
en is van ons heengegaan in liefde en be-
grip voor iedereen.

Haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen
zijn hun moeder dankbaar. Samen met al haar
familieleden bidden zij tot God, onze Vader :
« Heer, geef dat onze dierbare echtgenote
en moeder opgenomen wordt in de vrede van
Uw Vaderhuis !

De Families : D'HAESELEER, GOUBERT,
PRAET en VAN SNICK,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.
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