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Wie in mij gelooft, zal leven,
Is dit niet een hoopvolle boodschap
voor wie met liefde heeft geleefd?
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Daarom eren ¢n gedenken we dankbaar
het schone leven van

DE HEER

ALFONS COPPENS

echtgenoot van Mevrouw
MARGRIET DE BAETS

Geboren te Niel op 16 maart 1898 en overleden in
de H. Hartklinlek te Eeklo op 28 november 1977,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Kristelijke Bond
van Gepensioneerden.

Het leven kan piinlijke slagen toebrengen In ieder
menselijk hart, Het zwaarste leed wordt geleden
rond het sterfbed van de meest geliefden. Daarom
groeft de weg van lijden en aftakeling, die vader
heeft moeten gaan, lijnen van diep-menselijke pijn
in ons hart. Toch wordt dit hart gesterkt door de
boodschap die zijn leven van harde zorg en werk-
zaamheld ons heeft nagelaten : een boedschap van
trouw In llefde aan eigen familiekring, een bood-
schap van moedig gedragen veraniwoordelijkheid,
van blije vriendschap voor de velen die hem ont-
moeten mochten.

Doorheen dit floers van menselijke droefneid straait
toch voor ons het heldere iicht van warme dank-
baarheld : om de milde goedheid waarmee hij het
leven wist te vullen van haar die zoveel jaren zijn
trouwe levensgezellin mocht zljn, de dankbaarheid
ook om de grote zielerijkdom waarmee hij door het
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leven Is “gevaren®, en zo de lichtende vuurtoren
kon zijn op de levensweg van zijn kinderen. Dank-
baar zijn we omdat hijzelf zo gelukkig kon zlljn om
zijn kleinkinderen, haast nog op de drempel van dit
leven, die de zonnestraal van zijn levensavond
mochten worden. Dle wederzijdse dankbaarheid
wordt nieuwe levensmoed als we denken aan va-
ders attentievolle llefde en zorg voor ons allen,
toen ook hij het einde voelde naderen, en dit, ook
in zijn plin voor ons verborgen wilde houden.

In de kille leegte die zijn heengaan nalaat, bewaren
we als kostbaarst erfdeel het houvast van ziin
vroom geloof dat ons wijst over de grenzen van de
dood, naar de verrijzenisvreuvade waarin Christus
ons is voorgegaan.

We zouden willen bidden en zingen met dit
liturgisch lied :

Blijf mij nabij wanneer het avond is,

wanneer het licht vergaat in duisternis,
wanneer geen mens mijn hulpeloogheid ziet,
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.

Doorheen alle rouw zouden we willen hopen, met
onze spijits alles blije Viaamse Lierse schriver
Felix Timmermans :

Met U zijn er geen verten meer

en alles is nabij.

Des levens aanvang glinstert weer,
geen gisteren en geen morgen meer,
geen tljd meer en geen uren,

geen grenzen en geéen muren,

en alle angst voorbij.

De families COPPENS. DE BAETS, ANDRIES,
PROYOQST en aanverwanten,

danken U voor de gebeden en oprechte
deelneming.
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