Alice Coppens

Geboren op 15-04-1893 te Moerbeke
Overleden op 13-09-1993 te Deurne
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Dierbaar aandenken aan

Mevrouw Alice COPPENS

weduwe van
de heer Jules BRUYNSEELS

geboren te Moerbeke op 15 april 1893
en zachtjes overleden te Deurne
op 13 september 1993
gesterkt door het sakrament
van de zieken.

De familie dankt U voor uw
medeleven.

Er is verdriet... als een kwade droom :
waar is moeder, grootmoeder nu ?
Waar is de geliefde nu?

Wij deelden zoveel en konden samen-
leven, één gegroeid in lief en leed.

Ze zeggen dat het went... maar ze
zeggen niet wanneer.

Dus leven we met de dag, jij sterft
telkens weer. Want we houden van je,
afscheid nemen we niet. Het einde blijft
openheid... maar God die in Jezus zei:
wie gelooft in Mij zal de eeuwige dood
niet sterven maar leven in Mij.

Zijn woord, zo we de weg van de liefde
blijven gaan bant elke angst, doet ons
hoopvol uitzien naar een blij weerzien.
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