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Het is een wonderbaar iets ; 'n moeder .
anderen mogen ons liefhebben, onze moeder
alleen bemint ons, troost ons, vergeeft ons
en het enige minder goede dat zjj doet, is...
heengaan en ons veriaten.

BLIWWVEND AANDENKEN AAN
MEVROUW

Antoinette COPPENS
Weduwe van Victor DEVALCKENEER
LID VAN DE CHRISTELIJKE BOND DER GEPENSIONEERDEN.

Geboren te Heikruis op 30 augustus 1912
en overleden in het Sint-Mariaziekenhuis
te Halle op 25 augustus 1995,

gesterkt door de H. Sakramenten.

Haar kinderen, kleinkinderen,
achterkleinkinderen en

de families COPPENS, DEVALCKENEER,
VANOPDENBOSCH en DESMET,

zijn u dankbaar omdat u,
in ogenblikken van stil verdriet,
een stukje met hen meeleefde.

Liave moeder,

Oneindig dankbaar zijn wij U, voor al het mooie,
goede en lisfdevolle dat we samen met U al die
jaren mochten beleven.

Tegensfagen bleven je niet gespaard.

Toch had je elke dag opnieuw die fiefdevalle
attenties en kordaatheid om uw kroost te leiden
met bewonderenswaardige moed en wijsheid,

Thuiskomen bif U was steeds aangenaam voor
jong en oud, voor gans de familie.

Kortom, moeder was een kostbare parel,

een sterke vrouw, een levende droom.

De lange weg naar het einde toe heb je moedig
gedragen. Was je geheim niet jouw groot
vertrouwen in God en Ons Lieve Viouwke

van Halle ?

Bij Haar bad je en vond je troost en kracht.

Heer, geef dat wif haar steeds mogen herinneren
als onze groothartige, sterke lieve moeder,
grootmoeder, overgrootmoeder en lante.

Moge zij herboren worden in onze daden van
liefde, viendschap en genegenheid voor onze
medemensern.

Parochiekerk, Hetkruis,
donderdag 31 augustus 1995.
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