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Tot wederzien, tot wederzien !
al waar het moge wezen :

na lang — of korten tijd, misschien
in 't ongekend nadezen |

(G.G.)
1.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Arthur COPPENS

zoon van wijlen August COPPENS en van wijlen
Leontine SCHEIRLINGKX

Lid van de
Kristelijke Bond der Gepensioneerden
= Blljf Jong =

Lid van de Kon. Fanfare «De Katholieke Giide »

geboren te Hekelgem op 10 januarl 1907 en
er godvruchtig overleden op 31 oktober 1984
gesterkt door het H. Sakrament der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Schemerend heeft de dood
zich over u gebogen
hij noemde u « wvriend = en
bood de hand —
Glj deedt geen pogen
zijn wil te wederstaan,
maar leerde ons met een milde lach
waarin uw kracht van leven lag,
hoopvol van hier te gaan.
w.v.)

Een goed mens, een diepgelovig man Is van
ons heengegaan.

Wie goed geleefd heeft en zijn plicht wver-
vulde tegenover God en de medemens, moet
de dood niet wvrezen.

Voor uw Innlg medeleven
en voor uw gelovig gebed
danken u :

Marie COPPENS ;

Eerwaarde Zuster AUGUSTINE ([geboren
Josephine COPPENS) ;

Camiel(+) en Jeanne
COPPENS - GHIJSENS ;

De familles
COPPENS en SCHEIRLINCKX.

De plechtige Uitvaartmis had plaats in de
parochiekerk van de H Micha&l te Hekelgem,
op zaterdag 10 november 1984 te 10.30 uur.

Drukwerken Fr. Moortgat.
Begrafenissen Theo Buggenhoudt, Hekelgem.




