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Gij die haar gekend en bemind hebt,
gedenk juffrouw

Augusta COPPENS

dochter van wijlen

Francois & Delphina CREVE

geboren te Moerbeke-Waas, op 16 maart 1895
en overleden te Sint-Niklaas, op 29 Januari 1975,
gesterkt door het sakrament der zieken.

Heer onze God, Gij zijt de oorsprong en de
Vader van c¢lk van ons: van elke mens op de
wereld,

Neem daarom nu ook onze overledenc Augusta
op in uw heerlijkheid. We hebben haar bewon-
derd om de moed en de rust waarmee ze de 1aatste
weken van haar zickte hecft doorstaan.

Haar leven is verlopen in de stille eenvoud van
het alledaagse. Toch heeft ze in alles getracht om
goed te zijn.

Moge zij in alles waarin zij groot Is geweest tot
ons blijven spreken.
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God, Gij alleen cordeelt ons,

Gij alleen kent onze bedoelingen, onze zwakheden
en onze gocde wil.

Gij kent onze liefde, want Gij zijt juist

de bron van alle ware llefde,

Heer, neem onze dierbare overledene op inuw
ccuwige vreugde cn laat ons ook eens samen met
haar in uw heerlijkheld delen.

Uw deelneming en gebed
waren voor ons een bron
van troost en een hulp
voor de overledene.

Wij danken U van harte.

Drukkerij Alfred Van Neer, Moerbeke



