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Op deze manier oud mogen worden
is een groot geschenk van God.

T

Op een rustige meiavond,
qging zacht van ons heen

DE HEER
Benoit COPPENS

weduwnaar van Mevrouw ELISA REYNS

geboren te Grembergen op 15 november 1834
en overleden te Dendermonde op 7 moi
1984, gesterkt door het Sakrament der zie-
ken.

VUURKRUISER 1914-1918.

Vereerd met het Kruis van Officier in de
Kroonorde met Gulden Zwaarden - het Kruis
van Officier in de Leopoldsorde met Zwaar-
den - het Oorlogskruis met Palmen - het
Vuurkruis en Bezettingskruis en nog andere
aretekens.

Wat kunnen oude mensen, schone mensen
ziin !

Mei deze overledene verdwijnt

een vertrouwd beeld uil ons dorp.

We maakten reeds plannen voor de
eeuwleestviering.

Je trachtte ernaar, en e verdiende het,
jij goede vader van ons,

van wie we zoveel hielden ;

jij, lieve, oude man

met je zachte witte haren,

Jij, vriend van iedereen

die je zo graag jou «mateken» noemde.

Jij zachte mens

uit d'andere eeuw

die zo verhalen kon.

Jij. grote kindervriend

die met je rimpelige, bevende hand
naar iedereen wuiven kon.

Vier nu esuwig bij de Heer

en lach vanuit zijn hemel, of beter : wuil
naar allen hier op aarde,

me: |e brede, warme lach !
Bedanki, kinders, om wal je deed
vooral Amanda, voor je zorg |

Cag he, Bonneken,

we komen ook wel af,

als 't God belieft |

Mu lezen we nog wat voor U,

doe jij het ook voor ons ?

De families COPPENS, REYNS,
SPANOGHE en WATERSCHOOT,

danken U om de gebeden en blijken
van kristelijke deelneming hen beioond
bi] het afsterven van hun gelietd fa-
milielid.
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