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Tot vroom aandenken aan
Mevrouw
Christiane COPPENS

dochier van wijlen

Jozef COPPENS

en Anne-Marie VAN WESEMAEL
geboren te Smetlede op 19 juli 1929
en vroom overleden in het AS.Z.
campus Emmanué! te Weltteren

op 22 november 1999, getroos! door
het H. Sacrament van de zicken.
Ere-secretaris van de Bond vai Grole
en van Jonge Gezinnen.

Rust nie maar wit

je hebt je strijd zestreden.

Wie kan begrijpen wat je hebt geleden ?
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan ?
Al stapend heb je nu gevonden

een wereld waar je rustig bent geworden.
Ik weet, ik zou dankbaar moeten zijn
maar precies daarom doet het zo'n pijn,

Na je zus Godelieve en je broer Firmin
verloor je, precies tien jaar gzeleden, je
laatste directe familieband, je zus Agnes.
Dit verlies en die eenzaamheid wist je

winwy indeken. be

te doorbreken door te pogen een nieuwe,
warme en hechte vriendschap te smeden
met de Kinderen en kleinkinderen van je
broer en zussen.

Ieder bezock van hen of bij hen was
voor jou, maar ook voor hen, een niet
tc vergeten fecst.

Nu op | november, dit jaar, heb je de
laatste bijeenkomst georganiseerd, bij jou.
Met de laatste krachten die je restten,
heb je een lekker maal klaar gemaakt.
Samen zijn we, zoals andere jaren, bloe-
men gaan neerleggen bij de graven van
je ouders en je zus.

Sint-Maarten is nog voor jouw kleinkind
bij jou op bezock gewcesl.

Nu ben je samen met heel je familie
hierboven en waak je verder over ons.
Ons blijft alleen nog jouw voorbeeld
van kommer, zorg, spaarzaamheid. werk-
lust, inzet voor anderen, jouw drang om
diensten te bewjzen, niet alleen voor de
overgebleven familieleden, maar ook
voor de buren en j: nzasle omgeving,
waarmee ie uw vrzugde en leed deelde,
maar vooral je esnzame dag doorbrak.
Tante Christiane, in onze harlen heb je
hat bozk wvan levenswijsheid met veel
bociende bladzijden geschreven.

[3it mooi bozk zullen we. in onze herin-



rering vaak herlezen en om te beginnen
bij de eerstkomende eindejaarsfecsten.
Zoals je steceds aan ons dacht, zullen we
blijven aan jou denken.

Ons rest alleen maar jou te danken
voor zoveel vriendschap en genegenheid
en te trachten jouw voorbeeld te volgen
tijdens onze levensreis en daarbij reke-
ning houdend met jouw raad en jouw
wensen.

De families :

COPPENS, VAN WESEMAEL,
CASIER en YSABIE,

danken u voor uw aanwezigheid en uw
vroom gebed,
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