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De Heer is mijn redder,
'k ben veilig bij Hem.

.I_

Dit weze een vroom aandenken aan
MEVROUW

Clementina Coppens
Weduwe van de Heer
Petrus BAEKE
geboren te Antwerpen op 2 februari 1898,
overleden te Merksem (Jan Palfijnziekenhuis)
op 3 december 1981

‘Gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.

O Heer, zie niet op de zwakheden van
ons menselijk bestaan, reken onze fouten en
gebreken niet aan en wees onze arme ziel
genadig.

In al onze beproevingen en lijden ver-
heffen wij onze ogen ten hemel. Het aan-
schouwen van dit zalig verblijf zal onze
droefheid lenigen, onze pijnen verzachten,
onze tranen afdrogen.

De belofte van onsterfelijkheid vertroost
wie wenen om de doden. Haar leven werd
niet vernietigd, wel werd het tegen een
nieuw leven omgernild.

Geliefde familieleden en vrienden, ook U
allen dank ik voor alles. Gedenk mijnu
in uw gebeden.

De Heer Frans LECLEIR

De Heer Willy AMSSOMS

Mevrouw Florentina BAEKE

De Heer Arthur BAEKE en kinderen
Mevrouw Nicole POSSEMIERS en zoon

danken u wvoor uw troostende
blijken van deelneming.
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