Constant Coppens

Geboren op 28-12-1897 te Broechem
Overleden op 31-01-1971 te Lier
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1.
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
de Heer

Constant COPPENS

echigenoot van
Mevrouw Hortans BOGAERTS

Gewezen Kommandant van de Pompiers
Lid van de Bond van het H. Hart
Eralid van de Fanfare St.-Cecilia

geboren te Broechem op 28 december
1897 en godwvruchtig overleden te Lier
in het St.-Elisabethziekenhuis, op
31 januari 1971, gesterkt door het
H. Sakrament van de zieken en de
Pauselijke Zegen.

Het leven is komen en gaan, maar we
kunnen het niet verhelpen dat ons hart
de pijn voelt van het scheiden.

De Meester is daar en roept u. Zijn
komst was niet onvoorbereid, wel onver-
wacht.

Zijn heengaan laat een pijnlijke leemte
na, maar we blijven zijn aandenken in
ons hart bewaren, aandenken aan zijn
toewijding, zijn genegenheid, zijn werk-
zaamheid zolang zijn krachten het toe-
lieten.

Wij zullen onze goede Vader steeds met
een dankbaar hart indachtig blijven.

Dierbare vrouw, samen hebben wij
gewerkt en gezwoegd voor ons welzijn,
gelukkige dagen hebben we gekend en
dagen van zorg samen gedragen, thans
is de levensstrijd voor mij ten einde, in
de uren van eenzaamheid in uw leven
zullen alleen de herinneringen u troosten
en sterkte geven.

Lieve kinderen, schoon- en kleinkinderen,
gij waart mijn troost en mijn vreugde.
Hebt dank voor uw genegenheid en uw
grote bezorgdheid om mij. Verder blijf
ik rekenen op de steun van uw gebed.

De families Coppens, Bogaerts, Wouters
en Onsea danken U voor uw gebeden

en blijken van deelneming.

Begr. E. Mampay-Diels,
Tel. 79.52.2%

Lostr. 22, Broecnem
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