Cornelis Jacobus Adrianus Coppens
Geboren op 12-11-1914 te Wouw (NL)
Overleden op 09-08-1996 te Utrecht (NL)
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Als je in je levensstrijd warmte
om je heen verspreid;
als je iemand, die daar treurt,
hebt getroost en opgebeurd;
als je hielp -waar je maar kon-
aan wat warmte en wat zon;
als je zo een voorbeeld geeft,
heb je niet voor niets geleefd.

Tot dankbare herinnering aan
Cornelis Jacobus Adrianus Coppens

echtgenoot van Adriana Maria Anna Goosen
eerder weduwnaar van Anna Adriana Kouters

Hij is geboren te Wouw op 12 november 1914. In het
Academisch Ziekenhuis te Utrecht is hij overleden op
¢ augustus 1996. We namen afscheid van hem in de
St.-Lambertuskerk te Wouw op 14 augustus, waarna we
hem op het parochiekerkhof hebben begraven.

In de Bergsestraat heeft zich heel zijn leven afgespeeld;
hij is er geboren en opgegreeid en heeft er altijd
gewoond. Eerst thuis, later met zijn eerste vrouw en hun

kinderen, tenslotte ruim 26 jaar met zijn tweede vrouw
Adje.- Vorig jaar nog is de zilveren bruiloft feestelijk
gevierd. Hij was een echte familiemens, trots op vrouw,
kinderen en kleinkinderen. Hij hield van hen en leefde
gevoelig met hen mee, sloeg graag een arm om ze heen
en schaamde zich niet voor zijn emotionele tranen als die
bij hem opkwamen. Tot z'n 55-ste heeft hij altijd hard
gewerkt, Als kastelijn, boer en taxichauffeur. Zo kende
men hem in Wouw. Toen kwam er tijd voor zijn hobby's:
groenten kweken, kippen en konijnen verzorgen,
knutselen, puzzelen, biljarten, sport kijken op de twv,
vooral boksen en wielrennen. Dan werd hij liefst niet
gestoord! Dikwijls zat hij aan de keukentafel de krant te
lezen, met zijn beker koffie en zijn sigaretje. Hij was
graag tussen de mensen, kon best kritisch zijn en had
vaak het laatste woord. Ook was hij gehecht aan de
Wouwse parochie en kerk. Daar is hij samen met zijn
vrouw trouw naar toe blijven komen, zo lang als mogelijk
was. Daarom vertrouwen we hem van harte toe aan
Gods belofte van eeuwig leven, waarin hij opracht heeft
geloofd. Dat hij daar ruste in vrede.

Voor uw belangstelling en medeleven, betoond na het
overlijden van mijn dierbare en onvergetelijke man, onze
zorgzame vader en lieve opa, betuigen wij u onze
oprechte dank.

AM.A. Coppens-Goosen
Rina, Frans, Barbara
Anne, John, Stefan, Rolf
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