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Wie in Mij geiooft, zal eeuwig ieven, zeg!
de Heer.
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DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

Denise COPPENS

echtgenote van de Heer Daniél Vieeshouwers,

geboren te Gent op 18 junl 1524
en er overleden op 3! januari 1891,
gesterkt door het H. Sckrament der zieken.

Toan jo voelde dat het einde naderde, hullde
je. Omdal je bang was voor de grole stap,
omdat je ons nietl wou verlaten,

Huil niet, mams, nu zuilen wij je dragen.
Zoals een moeder haar kind koestert in haar
school.

En elke dag laten wij je opnieuw geboren
worden, in onze gedechten, In onze herinne-
ring, in wat we doen en wat we baleven.
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C. we zullen je vreselijk miseen. le liefde,
Je betrokkenheid, zelfs de zorg dis |e nodig
had, Want je was één en al levensmoad en
levengkracht, de ruggegrast van cng zijn.

Huil niet. mama, want je blijit bi] ons. Je
bant niel weq. Doorheen onze dagen zul je
opnieuw EKunaen lopén, je zult opnieuw kun-
nen zingen en weer schrijven, In dat mooie
ondoerwijzeressensachrift van je. Er ig geen
ciekle maer, geeén beperking. Je bent wrij.

Huil niet, mama, je blijit in ons. Wij neman
je mee in onze verders levensstroom, tol we
Je erugvinden In de¢ Zec waarin wij allen ten-
glotte vitmonden.

De Heer Danll VLEESHOUWERS,
kinderen en Zleinkindaran,

danken u voor uw blijken
van medeleven en uw gebed.
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