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BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

.I.

DE HEER
Emiel Frans COPPENS

Weduwnaar wvan
Mevrouw Prudentia DE BOLLE
geboren te Anderlecht, op 22 seplember 1898
en godvruchiig overleden te Grimbergen,
op 14 juni 1974,

na een lange ziekte,

Een braaf en zeer gosd mens hesft ons
verlaten, aldus gacat het van mond to! mond.

De dierbare overledene was een rechtzin-
nig en openhartig man. Hij kwam steeds
vooruit voer het ware en het goede waar
de gelegenheid zich aanbood. Daar niemand
twijfelde nech aan zijn goede inzichten noch
aan zijn goede frouw werd hij door iedereen
bemind en geacht.
Geliefde kinderen en kleinkinderen, samen
hebben we gezorgd en gewerkt, samen
hebben we do vreugden en smarten gedeeld.
God roept me bij =zich, veel eerder dan

verwacht,

WWW. INdEKEN. DE

Ik weet dat ge me erg zult missen. Maar ik
weet ook dat ge genoeg gelovig zijt om
alle leed te¢ dragen, omdat het uw over-
tuiging is dat de doed niet het einde be-
tekent, mcor wel het begin van een nieuw
leven,
H. Hart van Jezus, ik betrouw op 1.

{300 d. afl.)

De Heer en Mevrouw
Jean COPPENS-BARDIJN,
hun kinderen en kleinkinderen,
De families COPPENS. DE BOLLE.
MORIAU en MERTENS.

danken U wvoor do gobeden en
blijken van krislene deelneming.
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