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Geboren op 11-01-1900 te Zomergem
Overleden op 09-04-1978 te Zomergem
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Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven
hem zal God Zijn vriendschap en liefde geven !

1.

10T VROOM AANDEMKEM AAN
MEVROUW

EMMA - MARIA COPPENS

weduwe van
de Heer GCyriel BATSLEER
geboren te Zomergem op 11 januari 1900
en er overleden op 9 april 1978.
Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zleken
en de Pauselilke Zegen.
Lid van de K.A.V.

Bij het overlijden wan een christenmens
hidt men gewoonlijk ..Dat hij (of zij) ruste in
vrede''. Wij zijn bijna zeker dat onze over-
ledene, die altijd in vrede geleefd heeft, nu
ook zal rusten in vrede woor eeuwigheid bij
de Heer. Ach, wat is het mensenleven hier
op aarde ? Een lach en een traan. Zij heeft
hlijde, maar ook droeve dagen gekend. Op
eenenveertigjarige  leeftijd  verloor zij haar
echtgenoot en bleef in de moeilijke ocorlogs-
tijd alleen met haar jonge kinderen, met de
broodwinning die zij moest wverlaten. Maar,
zij hield zich recht. Haar wilskracht en haar
geloof brachten haar sterkte. Zij had die wils-
kracht, midden moeilijke oorlogsjaren. het
hoofd boven water te houden. En wvooral haar
rotsvast geloof schonk haar levenskracht. De
Heer heeft haar beproefd, zij liet echter de
Heer niet los. en de Heer was haar sterkte
en haar troost. Midden de betreurenswaardige
geloofsachteruitgang, in deze moderne, materi-
alistische tijd, was haar onvervalst geloof

een licht in de duisternis. Zij geloofde en
beleefde haar geloof. In goede en kwade dagen
bleef zij wverbonden met de Heer, haar pater-
noster was in ziekte en gezondheid steeds
haar richtsnoer. Zij heeft daardoor haar lange
ziekteperiode met gelatenheid gedragen, ge-
sterkt door haar gebed, getroost en opgebeurd
door haar kinderen en kleinkinderen.

Beminde kinderen en kleinkinderen. aanvaard
dan ook mijn welgemeende dank. Ik heb mij
opgeofferd in moeilijke jaren, maar gij hebt
mij werzorgd en getroost in mijn oude dag
en in mijn jaren wvan ziekte en lijden. Heb
dank. God meoge u lonen om uw goedheid en
uw opofferingsgeest.

Heer en Mevrouw Roger BATSLEER-VAN DE
MEULEBROECKE,

Heer en Mevrouw Richard HAECK-BATSLEER,
haar kinderen

Heer en Mevr. Firmin GOETHALS-BATSLEER,
Jonge Heer Marc BATSLEER,
Heer en Mevr. Jean-Pierre DE BAERDEMAEKER-
HAECK,
Mejuffrouw Lucy HAECK en verloofde,
Jonge Heer Luc HAECK,
haar kleinkinderen
De families COPPENS, BATSLEER,
DE VLIEGER en JOMNCKHEERE,

DANKEN U
VOOR UW DEELNEMING
IN ROUW EM GEBEDEN.

Begrafenissen Albert Van de Velde, Zomergem

Druk Van de Weghe, Zomergem



