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Overleden op 10-11-1990 te Blanden
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God,

in het lijden en de kruisdood van uw Zoon
hebt Gij ons geopenbaard dat er een leven Is,
de moeite waard om voor te sterven,

Tot dankbaar aandenken van
Mevrouw
Florentine COPPENS
echtgenote van

de Heer Jean COPPENS
lid van K.V.L.V.

lid van de gepensioneerdenbond Blanden

geboren te Hamme-Mille op 23 januari
1202 en godvruchtig overleden te Blan-
den op 10 november 1990, voorzien van
de Heilige Sakramenten van de zieken
en de Pauselijke Zegen «In articulo
mortis ».

Florentine Coppens wist dat graan in
de aarde sterft en oogst voortbrengt.
Daarom ook is zij, haar hele leven
lang, ingegaan op de uitnodiging van
Ons Heer: leven voor Hem en leven
voor de mensen om bij Hem en met
die mensen te leven in onvergankelijk-
heid :

« Geen gisteren en geen morgen meer,
geen tijd meer en geen uren,

geen grenzen en geen muren ;

an alle angst voorbij,

verlost van schaduw en van schijn. »

Ingoed was Florentine voor haar man,
voor de kinderen, voor het werkvolk,
voor de buren en de vrienden. Zij was
ge:.ukkig in haar gezin, in haar familie
en zag ook graag buren en bezoekers
over de drempel komen. In rustige
genegenheid kon zij allen, met stille
glimlach en bescheiden vriendelijkheid,
goeddoende bijstaan door kleine atten-
ties. Daarin bestond voor haar de uit-
nodiging van de Heer waarop ZzZij, ge-
durende lange jaren irouw, steeds is
ingegaan.
Haar heengaan doet dan ook pijn, veel
pijn.
« De rozen, ook de sterren zullen eens ver-
welken.
De rozen vragen niet veel tijd,
de sterren bloeien wel een eeuwigheid ;
ook dat is slechts een splinter van de Tijd.
En Tijd is slechts een schaar in 's Heren hand,
waarmede Hij de bloemen snoeit en snijdt,
die Hij in d’heemlen en op aarde plant. »

(Adagio, F. Timmermans)

De families COPPENS, COPPENS,
JONCKERS en NUTHALS

danken u oprecht voor uw gebed en
troostende deelname in hun rouw.




