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Wat is het leven van de mens op aarde? Een
rook die opstijgt, een schaduw die wvoorbijvliegt,
sen bloam die heden nog bloeit, maar morgen
gebroken ligt van haar stengel.

+ BID VOOR DE ZIEL ¢

van Mygnheer

Georges, Petrus, Prudent
COPPENS

zeon van wijlen
VICTCR en LEONIE DE WINNE
#eboren te Balegem op 7 juli 1202, en aldaar
schielijk overleden de 27 augustus 1963, in extre-
mis versterltt door het H. Oliesel.

Midden in de bloei van zijn jaren is deze man
heengegaon. Zijn laatste tocht naocr het wveld be- "Z"
wijst zijn belangstelling voor zijn werk en plicht.
Nadat hem reeds een rustiger leven was aange-
r::duia., heeflt de Almachtige hem plots tot de eeu-
wige rust gercepen. Zijn taak op deze wereld is
volbracht; nu kan hij het loon in ontvangst nemen
voor zijn arbeid.
Beminde Zuster, voor u is de scheiding zeker een
zware slag; gaarne was ik neg een lange tijd bij
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U gebleven, maar de Heer heeft het anders ge- De familie COPPENS,

schikt, Ik dank U om wat gij voor mij gedacan hebt. De familie DE WINNE

Nu uw bekommernis voor min aards bestagan '

voorbij is, kan slechts het gebed ons beiden troos- BEDANKEN.

ten en hoop geven op een esuwig wederzien.
Gij allen, die mij dunrbaar ziit, vergeet ook mij
niet in uw gebeden.

Heer, geef zijn ziel de esuwige rust!
www indeken. be

Drukkerii G. HAESEBEYT - Balegem.




