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IN EER EN GEBED

zult gij indachtig wezen

GERARD EDUARD COPPENS

Hi| wos geboren te Sint Lievens-Houtem, op
2 mot 1903 en voorbereid met de HH, Sckra
menten der Kerk, overleden te Gent, op 27
april 1965,

Hij was ds echigoncot van

HENRIETTE VAN GEYT

Hl was erelid van de H. Hartbond en schat
bawaagrder der Kerkiabriek Si.-Martinus ven
Mastemen

Zijn echtgenote en zoon Mare,

samen met hun familie
danken U om uw tekenen van
kristelijke deelneming.

wirw, indeken be

Verheugt U naarmate gij deel hebt aan
het lijden van Kristus. Dan zult gij juichen
wanneer Zijn Heerlijkheid zich openbaart.

(s. p.)

Op de feestviering van Sint Paulus van
het Kruis is deze man naar Zijn God weer-
gekeerd. Gelijk Kristus leven was het zijne
getekend met het kruis. Maar gelijk de Heer
in zijn sterven zijn grootste liefde toonde,
zo lezen wij uit zijn dood de grootheid van
zijn geloof en zijn vroomheid. Als een offe-
rande bood hij zijn leven tot eer van God,
tot welzijn der zijnen en tot heil van allen.

Zo heeft hij geen hoge ouderdom bereikt
maar is hij toch gegroeid tot het volwas-
sen en volwaardig kristen zijn. Met zijn
jeugdig hart begon hij aan zijn taak. In
kristelijke blijheid heeft hij zich ingezet
voor zijn gezin en in dienstbaarheid wvoor
de Kerk en zijn naaste. In stille wvreugde
bracht hij zijn lijden op. Rondom zich deel-
de hij zijn goede geest van levenshoop.

De eeuwige blijdschap zal nu het laatste
wezen waaraan hij met de verrezen Kristus
zal deel krijgen.

Zo bidden wij in ware genegenheid
voor hem.



