Gilbert Coppens

Geboren op 06-01-1931 te Ottergem
Overleden op 18-09-2003 te Aalst
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De enige pijn, die je ons hebt aangedaan,
is dat je ongevraagd bent heengegaan.

.1.

Dankbare herinnering aan
DE HEER

Gilbert COPPENS

echtgenoot van mevrouw
Philomena MOERENHOUT

geboren te Ottergem op 6 januari 1931
en godvruchtig overleden
in het O.L.Vrouwziekenhuis te Aalst
op 18 september 2003.

Begeleid door de gebeden van de H. Kerk.

Namis op zondag 19 oktober om 10 uur.

Gilbert was een gelovig, innerlijk biddend
Christen mens. Daardoor was hij mild van
karakter en levensrijp geworden, zodat hij zijn
vele jaren van ziekte en pijn met geduld en
zonder ooit te klagen kon verwerken, samen
en ook dankzij zijn zeer bezorgde en
verzorgende echtgenote.

“Zijn dood is als een bevrijding geworden”.
Want wat familie en vrienden steeds versteld
deden staan was zijn optimisme en
levenskracht, zijn opgeruimdheid in
vertellingen en hartelijke omgang, dat
onbegrijpelijk leek tijdens de vele jaren van
ongemakken en aftakeling.

De Heer Jezus Christus neemt hem nu mee
naar Zijn rijk, waar hij verder gelukkig mag
Zijn.

Zijn Godsgeschenk was zijn liefdevolle
echtgenote, die hem als een ware engel met
goedheid en geduld omringde.

“Waarvoor duizend maal dank Vrouwke”.

De familie dankt U voor de blijken van
medeleven.
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