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Maria is ons leven in dit ballingschap, zij staat ons
bij in de uur der dood, en verkrijgt ze ons rustig en
gelukkig. Alph. de Lig.
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Bid voor de ziel van zaliger

MARIA-LEONTINA COPPENS

WEDUWE VAN
FRANS CHRISTIAENS

geboren te Oetinghen, den 20 Augustus 1887 en aldaar
godvruchtig overleden den 16 Juli 122,
voorzien van de HH. Sakramenten der Stervenden.

Ik geef mijne ziel, God, in uwe handen : Gij hebt mij
vrijgekocht. heb dan ook medelijd>n met mij volgens
de grootheid uwer barmhartigheid.

s Ps. 3o-30.

Als het morgen is, denk dat gij den avond niet meer
krijgen zult, en als het avond is, wacht u van op den
morgen te rekenen. Nav. Christi.

O God, Vader der weezen, ik smeek U, bescherm
mijne kinderen. . :

Duurbare kinderen, zusters, broeder en bloedver-
wanten bidt voor mij en dat de Heer steeds onder U
blijve tot wij elkander weérzien.

Zoet Hart van Jesus, maak dat ik U immer meer en
meer beminne. Jzo d. afl.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 3co d. afl.
R. i. =

De plechtige lijkdienst gevolgd van de begrafenis
heeft plaatsgehad in de parochiale kerk van Oetinghen
Woensdag 19 Juli, te 8 1/2 ure.
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