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Het huis van do Heer
zal mijn woning zijn
voor alla komende tijden. (Ps.)

t

Wij wvragen u te willen bidden
vaor het eeuwig geluk van

MEVROUW

Martha COPPENS

waduwe van de heer
August De Pauw
geboren t@ Evergem op 13 mei 1800

en in de Heer ontslspen te Evergam op
23 mei 1564,

Gesterkt door het H, Sakrament der Zieken.

Lid van de Band der Gepensioneerden.

Tijdens de vier Jaren det Martha

in het rusthuis mocht verblijven

heeit ze zich laten kennen

alz een diepkristelijke vrouw.

Haar dagelijks gebed en haar rozenkrans
gaven hagr moed en vartrouwen,

Ondanks haar totale afhankelijkheld

van iedereen on hesr gevoel van
machtalooshaid door hoar slechtzien
oliet 21 nooit een woard van

klacht of van ongeduld horen,

De diepe pijn om het afsterven van
haar verzorgende dochter al dia jaren,
de noodpedwongen coname in het rusthuis,
heeft za toch door hasr gebed

gls een starke vrouw aanvaard.

Het regeimatig bezoek van haar kinderen
bracht hadr heel wat opbeuring

¢n verlichting In haar situalie

Het geloof en kristelijke overtuiging
droeg zij over op haer kinderen,

Heer, wij danken U dét wij moeder

zelang in ons midden mochten houden.
Beloon haar nu voor sl het cdele

en waardevoile det zi) tussen one heeft
baleefd en echenk hasr de eeuwige vreupde

Voor uw gebed en blilken van kristelijke
deelneming, DANKT U de famille van de dier-
bare overledene.
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